Jaarverslag RC Utrechtse Heuvelrug 2016/2017

Voorzitter,

Anno Domini 2016 vangt voor dan nog RC Doorn-Heuvelrug op 7 juli het 26° Rotaryjaar aan met de
maidenspeech van de dan kersverse nieuwe voorzitter Henk Nimberg. Een maidenspeech die tevens
het zomerreces inluidt. Zoals te doen gebruikelijk overbruggen we dit reces met drie Zomerzotheden
met onze zusterclubs in Wijk bij Duurstede en Doorn. Waar Doorn ons leidt in de voetsporen van
Napoleon doen wij het met contemporaine politiek met een bijdrage van Laura Werger, partner van
Jankees Salverda. We gaan pas echt van start met de eerste clubavond op 25 augustus waar Roon
Hylkema ons inwijdt in micro-irrigatie. Op 1 september volgt, enigszins onwennig maar
tegemoetkomend aan de jongere leden, de eerste van een serie avonden met het dreigende
acroniem ‘REDME’. Valt er wat te redden? REDME, ofwel veelbelovend het Rotary Eerste Donderdag
van de Maand Event. Is het om daarop te toasten of om moed in te drinken? De wijnproeverij ten
huize van Jan-Carel Redelé op 1 september is in ieder geval een zeer groot succes. Op 8 september
volgt een bezoek aan de moskee in Driebergen. We eten vooraf en merken dat de geest weliswaar
gewillig maar het vlees zwak is als we de ons aan tafel aangeboden wijn goed laten smaken maar
niet riekend naar alcoholica de moskee willen binnenlopen. Onze islamitische gastheren betonen
geen spoor van ongenoegzaamheid. Mogelijk komt dat omdat we onze schoenen moeten uitdoen
en we erin slagen de lucht van de overigens smakelijke wijn te overtreffen. Tijd voor ons sportieve,
jaarlijkse fundraising event: het Mazda ladies pro-Am golftoernooi op de Goyer op 12 september. In
schier tropische omstandigheden ontvouwt zich een klaterend en succesvol golftoernooi. Met zeker
dank aan de Rotaryfoundation / Golfcommissie kan onze voorzitter ’s avonds het ongekende bedrag
van 22.190 euro overdragen aan de Linda Foundation van Linda de Mol. Dat ook Linda zelf blij is met
het bedrag blijkt als we enige weken later een lieftallig dankbriefje van haar ontvangen. Met kusjes
van Linda, hoewel de brief in het midden laat voor wie deze bedoeld zijn. Ook wij laten dat maar zo.
Op 22 september verwelkomen we gastsprekers Hans Wolkers en Daan Kloeg die ons, én onze
partners want we maken er meteen een ladiesnight van, meenemen naar Chernobyl. Ondanks, of is
het dankzij, de indrukwekkende foto’s en verhalen die met gevaar voor eigen leven zijn gemaakt en
opgetekend, besluiten we maar drie fotoboeken te kopen. Daarmee heeft deze sombere avond een
afsluiting in stijl zullen we maar zeggen. Om weer terug te keren tot aardse genoegens, REDME,
geven we ons op 6 oktober over aan een smeuige partij pokeren waarbij de dollartekens in onze
ogen lijken te staan. In schril contrast hiermee staat de bijeenkomst op 13 oktober waar Eveline,

dochter van Jan de Bruijn, ons meeneemt naar Zuid-Soedan en naar wat de VN aldaar zo hoopvol



beogen. Enige verlichting kunnen we dan wel gebruiken en laat nu net Henk Walraven op 20
oktober met zijn ‘smart cities’ een helder beeld geven van waar het met de verlichting in onze
steden naar toe gaat. Op 27 oktober komt het spirituele in ons weer boven drijven met een
bijzonder verhaal van zuster Corbieres, neen, niet van de wijn of pleegzuster bloedwijn, spiritualién
en spiritueel lijken nauw verwant, maar een heuse zuster van de Augustinessen zustergemeenschap
in Utrecht. Ook verlichtend, maar anders. Bart Hooft van Iddekinge neemt ons op 10 november mee
in een bijzonder levensbericht dat eindigt met waar Bart in zijn jeugd al van droomde: de politie. Op
17 november vertelt Erik-Jan Elving over zijn dagelijkse beleggingswerkzaamheden voor RABO in
Utrecht. Tijd voor een culinair hoogstandje met de dit jaar wel zeer smakelijke mosselen waaraan we
ons op 1 december, wederom met de partners, meer dan te goed aan doen. Daarbij wederom
gastvrij ontvangen door Carin en Ger-Pieter llsink op het fraaie Velthuijs. Wat een vreugde dat we
daar telkens weer mogen samenkomen. Mogelijk daardoor ook geinspireerd vertelt Hans Benthem
ons op 8 december over zijn belevenissen in de taiga, de uitgestrekte naaldwouden in Noord
Rusland. In die dagen houden we wederom ons wijnproject dat ertoe leidt dat we 2.697 euro
kunnen toevoegen aan de toch al royale kas van onze stichting Heuvelhulp. In vino veritas, en in
meer wijn misschien ook wel meer waarheid? En pakken we op 10 december weer met veel
enthousiasme in de werkplaats van het bedrijf van Roon Hylkema de kerstpakketten in. Het
inpakken gaat elk jaar sneller zo lijkt het. We vieren Kerst met de daklozen op 13 december aan het
Janskerkhof in Utrecht. De opkomst is wat aan de lage kant maar met de accordeonmuziek van
Jaqueline van Schieveen wordt het een vrolijke avond die een bijzonder einde heeft als blijkt dat
een aantal flessen alcoholica verdwijnen en niet dan leeg worden teruggevonden. Erst kommt das
Fressen, dan kommt die Moral. Zoals bekend naar de Dreigroschenoper van Kurt Weil met de wel
zeer passende woorden: ‘Eine Oper flr Bettler, die so billig sein sollte das nur Bettler sie bezahlen
kénnen’. We krijgen er geen rekening van. Zo wel van ons eigen Kerstdiner, dit jaar georganiseerd
door Jan de Bruijn en Ger-Pieter llsink, en dat we houden op 22 december in De Witte Holevoet in
Scherpenzeel. Hier geven we een meer diepzinnige invulling aan onze laatste gezamenlijke avond in

2016.

Voorzitter,

Het dan nog verse nieuwe jaar 2017 wordt op 5 januari ingeluid met de traditionele nieuwjaarsborrel
met een smakelijke wildmaaltijd waar, zoals de traditie wil, ook de partners aan deelnemen. En we
wederom op 't Velthuijs mogen vertoeven. Na een ‘5 minutes talks avond’ hebben we op 26 januari
een bijzondere kennismaking met India: Onno Kroese verhaalt van zijn reizen en avonturen in dit

uitgestrekte land en natuurlijk van de overblijfselen en herinneringen aan ‘the British Empire’. Laat



dat maar aan Onno over. Tijd wederom voor een REDME avond en ditmaal georganiseerd door Erik-
Jan Elving: op 2 februari worden we welkom geheten in ‘The Colour Kitchen’ in Zuilen waar,
paradoxaal genoeg, mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hendrik Wiegand neemt
ons op 9 februari mee naar de snelwegen in de Randstand en verhaalt hoe hij als projectmanager de
metropool Schiphol-Amsterdam — Almere ontsluit. Een boeiend verhaal over wegen waar je
normaliter niet bij en ook liever niet op stilstaat. Kees Jansma neemt ons, op initiatief van Jur
Raatjes, op 16 februari mee naar voetbal en Oranje als bedrijf. Het is inmiddels alweer 23 februari
als Gouverneur Pieter Schut van RC Naarden-Bussum ons bezoekt. We luisteren naar zijn opbeurend
verhaal en laten ons fotograferen met de paraplu van zijn club. Op invitatie van Stephan Mees ten
Oever verhaalt Roland Gielesen op 2 maart over de Italiaanse kunst in de Renaissance. Leuke
wetenswaardigheden, saillante details en in ieder geval heel mooie kunst uit die periode passeren de
revue en brengen ons in hogere sferen. Veel aardser is het verhaal van Sjaak van Leeuwen van de
BKR die ons, op initiatief van Joop Lobstein, inwijdt in de nieuwe privacy wetgeving. 't Is maar dat
we het weten: niet alles wat kan met persoonsgegevens mag. Alweer op 23 maart zijn we getuige
van het indrukwekkende levensverhaal van Rutger Molenaar. We zijn geroerd. Hoewel dan nog
maar kort lid van de club houdt Okke Bosgra al op 30 maart een voordracht over innovaties in de
gezondheidszorg. Zijn enthousiasme over het onderwerp en het aantal slides maken dat we op een
gegeven zijn inspirerend verhaal afbreken. Alweer een nieuw levensbericht volgt; ditmaal van
Wubbo Hazewinkel die ons op bewogen wijze meeneemt in zijn eigen bijzondere leven. Stormachtig
is het verhaal van Margot Ribberink, die ons, op initiatief van Bert van Silfhout, op 20 april verslag
doet van haar tornadojachten in de USA. We verwelkomen de partners die mee mogen jagen en dat
geldt ook voor de feestelijke koningsborrel waartoe Carin en Ger-Pieter ons op 27 april uitnodigen
op 't Velthuijs. Ook hier ruimte voor de jacht, zij het ditmaal de gewone jacht, waar Henk de Cock,
oud-lid van RCUH, ons kleurrijk over vertelt. Met aansluitend een door Carin en Ger-Pieter llsink
aangeboden zeer smakelijk buffet. Donderdag 4 mei, nationale herdenkingsdag, komen we samen
en staan we om 20.00 u letterlijk en figuurlijk stil en herdenken we. Schouder aan schouder. Een
gedenkwaardige avond waarop Wubbo Hazewinkel en Rutger Molenaar gedichten voordragen. We
zijn er stil van. We gebruiken de verdere avond om de avondjes van zes te bespreken. Verhalen van
dingen die ons bezighouden. Van oude én jonge mensen, de dingen die voorbij gaan. Vrij naar het
bekende boek van Louis Cuperus. Op deze avond houdt ook Jankees Salverda zijn zwanenzang. Op
11 mei wijdt Dirk van Schieveen ons in in de geheimen van het nieuwe arbeidsrecht. Voorwaar geen
eenvoudige materie en we zijn blij dat er juristen zijn die de ontwikkelingen in het arbeidsrecht
begrijpen en de gevolgen overzien. Onze dies natalis vieren we, wederom met partners, met een

bedrijfsbezoek aan de nieuwe locatie van Interplant Roses in Harmelen. Met een bijzondere uitleg



over wat mensenwerk doet met het natuurschoon van rozen leren we veel over het veredelen en
kweken van deze mooie bloemen. Aansluitend genieten we van een voedzame edoch zeer
smakelijke BBQ op ’t Velthuijs waar we ook de kinderen van Erik-Jan en Okke verwelkomen. Een
feestelijke verjaardag van onze club. Op donderdag 25 mei zien we vanwege Hemelvaart af van een
bijeenkomst. De bijeenkomst daarna is die van 1 juni die we met ‘5 minute talks’ vullen. Aanzienlijk
meer tijd dan ‘5 minutes’ heeft emeritus hoogleraar immunologie Peter Capel op 8 juni nodig voor
zijn boeiende verhaal over de biochemie van meditatie . We duiken in de wereld van DNA,
regulatiefactoren, telomeren en genen om te eindigen, toepasselijk voor 8 juni, met 8 minuten
meditatie. Maar goed dat we Peter Capel niet later die maand hebben uitgenodigd. Tijd voor weer
een gewone clubavond. Nou ja gewoon, op 15 juni we laten ons inspireren door Frans Grieping,
tevens lid van RC Wijk bij Duurstede en directeur van het oorspronkelijk Wageningse bedrijf
Pherobank BV met een verhaal over feromonen als lokstoffen of juist stoffen ter afstoting. Op 22
juni houdt Bert van Silfhout zijn zwanenzang en drinken nemen we afscheid van Bart Koch. We laten
we ons die avond roeren door het verhaal van de Linda Foundation en we begrijpen hoe zinvol de
opbrengsten van het aanstaande golftoernooi weer worden benut. Ook zelf aangeslagen door het
verhaal modereert Okke Bosgra de avond en zorgt dat we een actieplan voor de verkoop van flights

opzetten. Tot zover onze clubavonden.

Voorzitter,

Het Groot Bestuur komt dit jaar vier keer bijeen, te weten op 6 september, 14 november, 7 maart en
8 mei. Nog niet vermeld in dit verslag zijn de 4 avonden met Clubzaken waarvoor we op 15
september, 24 november, 16 maart en 18 mei samenkomen. Alsook de Av6 die het programma

vullen op 29 september, 3 november, 13 april en zoals gezegd 4 mei.

Ons jaarlijkse clubweekend op 10 en 11 juni gaat treedt in de voetsporen van Vincent van Gogh. In
een zonovergoten Brabant bezoeken we Nuenen, leren over en zien van Vincent, bezoeken het graf
van zijn eerbiedwaardige vader en trekken na een smakelijke lunch monter door het Brabantse land.
Vanaf ons hotel in Vlijmen bezoeken we Den Bosch en laten ons verwennen met de Brabantse
gastvrijheid. Of het nou ligt aan de wijn die rijkelijk vloeit of aan de inspiratie die we eerder die dag
hebben opgedaan met Vincent van Gogh: we bouwen al snel een bijzondere band op met onze
vriendelijke Brabantse bediende Zoé. Na haar afscheid leven we ons uit op de malse peppersteak.
Om met Jan Wolkers te spreken: wat in de geest begonnen is wordt in het vlees volbracht. Zondag
11 juni laten we ons niet door maar onder Den Bosch vervoeren in de Binnendieze en genieten van
de luisterrijke historie van de stad. Om met een wederom smabkelijke lunch in een inmiddels tropisch

Den Bosch dit zo geslaagde weekend af te sluiten.



Op initiatief van Jan de Bruijn helpen we in mei met twee regionale wandelprojecten: de
avondvierdaagse in Leersum en bij het rondwandelen, wat minder ver maar niet minder inspannend,
van de bewoners van Oranjestein in Doorn. We besluiten dat er maar wat meer hesjes met het

Rotarylogo moeten komen.

Voorzitter,

Het jaar 2016-2017 is om meerdere redenen een bewogen jaar. De toch al donkere wintermaanden
worden overschaduwd door een verschil van inzicht over een financiéle constructie die moet leiden
tot een bijdrage aan een leprozenfonds in China. We ervaren weer dat email een riskante
communicatievorm is waarbij intentie en interpretatie gemakkelijk divergeren. Verwijten en harde
uitspraken ontsieren onze bijzondere club. Fellowship is even niet vanzelfsprekend en de 4-way test
laten we maar even voor wat die is. We betreuren dat het zo moet lopen. Maar we komen er samen
uit, en ook met Hugo’s woorden ‘ zand erover’ likken we in maart onze wonden en blikken we

vooruit.

Er zijn twee leden die vanwege persoonlijke omstandigheden er voor kiezen om langere tijd niet deel
te nemen aan de clubbijeenkomsten. Bart Koch besluit zich in het voorjaar van 2016 zelfs af te
melden van onze club. Michel Warmerdam zien we gelukkig in juni weer terugkeren aan de

wekelijkse dis. Ook Hugo Smid zegt toe dit Rotaryjaar afscheid te nemen van onze club.

Zoals al gezegd besluit Jankees Salverda, ditmaal om feestelijke redenen van een nieuwe baan in
IJmuiden, het lidmaatschap van onze club op te zeggen en zich aan te sluiten bij RC IJmond. En zoals
gezegd neemt Bert van Silfhout 22 juni afscheid van onze club. We zien hen met lede ogen gaan.

Van oude en jonge mensen, de dingen die voorbij gaan.

We verwelkomen dit jaar Okke-Jaap Bosgra die zijn lidmaatschap enthousiast oppakt en zich

meteen op veel fronten en gewaardeerde wijze inzet voor de club.

Het jaar 2016 grijpen we aan om onze naam te veranderen van Doorn-Heuvelrug in Utrechtse
Heuvelrug. De formaliteiten worden door Fedde op de Coul afgehandeld en we zijn er blij mee. De
nieuwe naam voelt goed, voelt veel beter, al kan niemand precies uitleggen waarom. Natuurlijk
komen er ook nieuwe vaantjes en lukt het Rutger om nog wat oude vaantjes te slijten aan clubleden

onder het mom van ‘collectors items’ hoewel weinigen daarin geloven. En dan is nog Marktplaats.

Onze locatie van samenkomst, D’arthuizen, is onderwerp van discussie. Zijn we tevreden of zijn we
dat niet echt. Reden om een korte vragenlijst in de club rond te sturen en ons ook elders te

oriénteren. Uiteindelijk gaan Willem Nijman en ondergetekende hiermee verder en verkennen zij



alternatieven. Op zijn vroegst na de zomer, dus in het nieuwe Rotaryjaar, zal dit mogelijk leiden tot

een nieuw locatie.

In dit jaar hebben we een gemiddelde attendance van rond de 50%. Dit verhoudt zich, bij woorden

van de Gouverneur, als vergelijkbaar tot andere clubs in de regio.

Het clubleadership plan dat we in 2015-2016 onder toenmalig voorzitter Jan Sinoo hebben

ingevoerd lijkt naar behoren te werken en wordt in het najaar van 2017 geévalueerd.

Met vooral dank aan Berno van de Geest komen we in aanmerking voor een Rotary District Grant
van € 4000. Deze bijdrage onderstreept het belang van onze ANBI status, waarvoor we van de fiscus

nog wel het een en ander op onze website moeten vermelden.

We besluiten om dit jaar af te zien van het Lustrumevent en van het advertentieproject. Soms is het

beter om even een pas op de plaats te maken.
Voorzitter,

Zoals gezegd is het een bewogen jaar dat we in stijl afsluiten. Nog eenmaal schrikken we heftig als
blijkt dat onze gewaardeerde collectebus, hoewel regelmatig onderwerp van discussie, plots
verdwenen is en gestolen lijkt te zijn. We overwegen op suggestie van Bart Hooft van Iddekinge
aangifte te doen bij de politie. Storm in een glas water als blijkt dat de collectebus veilig op het

dressoir staat ten huize van de familie Wiegand en weer veilig terug komt bij de club.
Van oude en jonge mensen, de dingen die voorbijgaan.

Ik dank u voor uw aandacht.

Maarten van Dongen

Secretaris RC Utrechtse Heuvelrug, 29 juni 2017



