Vrienden,

Het jaar 2019-2020 is zo goed als voorbij. Het jaar van Willem Nijman die bereid was onze
club, na zijn voorzitterschap in 2001-2002 voor de tweede keer te dienen en dat was voor
ons allemaal een grote opluchting na het plotseling overlijden van onze inkomend voorzitter
en vriend, Henk Walraven, vorig jaar in februari. Willem heeft zich zeer gedegen voorbereid,
verkocht in de aanloop naar zijn voorzitterschap zelfs zijn huis in Frankrijk, hoewel dat
natuurlijk al veel eerder in de planning stond. Willem gaf zijn jaar het motto “Continiteit en
Fellow-Friendschip” mee en formuleerde realistische doelen om teleurstelling te voorkomen.
En teleurgesteld zijn we allerminst. Het was een mooi jaar waarin een aantal initiatieven zijn
genomen die in het tweede half jaar helaas niet full speed verder konden worden ontwikkeld
omdat Corona ons heeft overvallen en ons maatschappelijk- en clubleven vanaf half maart
van dit jaar voor een belangrijk deel heeft lamgelegd.

Bizar hoe de hele maatschappij van de ene op de andere dag wordt ontwricht door een virus
dat ons allemaal aan huis kluistert waar we min of meer opgehokt de dagen doorkomen.
Voor veel van onze oudere leden was dat een erg vervelende ervaring maar voor een aantal
jongere leden die nog midden in hun arbeidzame leven zitten was het niet alleen vervelend
maar ook in economisch opzicht desastreus omdat hun bedrijfsmatige activiteiten en hun
inkomen onder druk kwamen te staan. Helaas werden ook enkele van onze leden en hun
gezinnen in lichtere of ernstiger mate getroffen door het verwoestende virus maar gelukkig is
iedereen weer gezond en opgeknapt.

Vanaf half maart tot begin juni is het dan ook niet mogelijk geweest onze wekelijkse
bijeenkomsten in Darthuizen te houden en konden we elkaar niet in levenden lijve
ontmoeten. Toch hebben we het onderlinge contact goed vastgehouden en waren er vele
manieren om elkaar heel frequent op de hoogte te houden van ons wel en wee. Een
uitstekend initiatief van Rutger Molenaar leidde er toe dat de meeste van onze leden elkaar
via een mailwisseling op de hoogte hebben gehouden van hun dagelijkse beslommeringen
en overpeinzingen. En dat betekende vele interessante en prachtige verhalen, gedichten en
zo nu en dan een grap.

Vanaf 9 april hebben we twee wekelijks, on line, via een videoverbinding met elkaar een glas
gedronken en ervaringen uitgewisseld waarbij Willem, als voorzitter, een knappe
intermediaire rol heeft vervuld. Het leiden van een video bijeenkomst was voor hem een
leermoment en zo zie je dat je als voorzitter, ook al doe je het voor de tweede keer, er altijd
weer wat bij leert. Maarten van Dongen verzorgde twee keer een uitstekende presentatie
over AMR Insights, de bedreigingen die resistentie tegen antibiotica met zich meebrengen
wat in wezen een nog groter probleem dan Corona is en hoe AMR Insights die bedreigingen
in kaart brengt en probeert zichtbaar en bekend te maken ook in de moeilijke Corona tijd.

Een video bijeenkomst kan natuurlijk het persoonlijk contact niet evenaren maar het was
toch een hele goede manier om in de afgelopen maanden de onderlinge verbondenheid in
stand te houden. En we genoten daardoor extra toen Ingasz en Marjon ons op 11 en 25 juni
hun tuin - zeg maar rustig landgoed - beschikbaar stelden om zo aan het einde van de
intelligente lock-down elkaar toch nog twee keer persoonlijk, in de buitenlucht, te kunnen
ontmoeten.

Het afgelopen Rotaryjaar hebben we het genoegen gehad om, op voordracht van de
adviescommissie, twee nieuwe Paul Harris Fellows te benoemen. Berno van der Geest en
Jur Raatjes. Berno werd formeel nog in het vorige Rotary jaar benoemd enkele ogenblikken
voordat de vorige voorzitter Maarten van Dongen aftrad. Maar toen was het jaarverslag
2018-2019 al aan u gepresenteerd. Vandaar dat ik het in het huidige jaarverslag vermeld. En
Jur Raatjes werd tijdens het kerstdiner benoemd om toe te treden tot dit selecte gezelschap.




Ons kerstdiner vond dit jaar plaats op 14 december in een hele speciale gelegenheid, de
Heeren van Driebergen, een kookstudio waar we niet alleen genoten van gezelligheid en
uitstekende muziek maar ons voortreffelijke diner van heel nabij zagen bereiden door de kok.

Door de Corona crisis hebben we vanaf begin maart een groot aantal bijeenkomsten en
evenementen moeten laten vervallen. Zo kon de jaarlijkse traditie van de koningsborrel waar
Ger-Pieter en Carin ons altijd gastvrij ontvangen op het Velthuijs niet doorgaan en kwam
voor het eerst in 18 jaar ons jaarlijkse clubweekend te vervallen. Berno van der Geest en
Henk Nijmeijers hadden alle voorbereidingen getroffen en er stond een werkelijk subliem
weekend in de stijgers dat helaas moest worden afgeblazen. Jammer maar wat in een goed
vat zit verzuurd niet en we kijken vol optimisme uit naar volgend jaar met dezelfde
organisatoren en wellicht hetzelfde programma. Maar dat blijft nu eenmaal altijd een
verassing.

Ook de voorbereiding van enkele projecten kwam helaas stil te liggen maar die kunnen, zo
gauw dat weer mogelijk is opnieuw worden opgepakt. Wat wel door kon gaan was onze
ondersteuning aan het Arboretum. Zowel in november als in maart werden in Doorn bij het
Arboretum de handen uit de mouwen gestoken.

Gedurende de zomermaanden hebben we drie keer kunnen genieten van een zomerzotheid.
RC Doorn organiseerde een bijeenkomst die in het teken stond van het elkaar beter leren
kennen. In Wijk bij Duurstede hield Bart Ebbinge een heerlijk verhaal over de natuur op
Rottumerplaat en onze eigen club inviteerde Marcel Creemers die een heel actueel en
uitdagend onderwerp behandelde nl. een toelichting op de natuurlijke klimaatverandering.

Voor onze nieuwjaarsbhijeenkomst werden we, samen met onze partners, uitgenodigd door
onze voorzitter en zijn vrouw. Een uiterst gezellig samenzijn in het van top tot teen nieuw
geverfde huis van Willem en Anneke waar we onder het genot van heerlijke hapjes en
drankjes het nieuwe jaar met elkaar vierden.

De wijncommissie was het afgelopen jaar heel erg actief en organiseerde maar liefst 3
proeverijen. Op 26 september bij Darthuizen waar we door charmante dames prima wijnen
kregen voorgeschoteld vergezeld van goede hartige hapjes die door Darthuizen waren
verzorgd. Op 21 november reisden we af naar IJsselstein om daar, dit maal door enkele
heren, te worden bediend. En op 11 juni werd de wijn gepresenteerd door de wijncommissie
zelf in de tuin van Ignasz en Marjon.

Onze firesides meetings vinden meestal twee keer per jaar plaats. Dit jaar in november en
maart en er werd in Corona tijd een derde bijeenkomst georganiseerd, waar we in de tuinen
van onze gastheren Corona vrij op anderhalve meter van elkaar, met elkaar een gezellige en
vooral ook interessante en nuttige discussie konden hebben uiteraard onder het genot van
een goed glas wijn en een lekkere hap.

Op 30 september vond het jaarlijkse golftoernooi plaats. Zoals al een aantal jaren op de golf-
en countryclub “de Gooyer” in Eemnes. Het was weer een prachtig toernooi, afgesloten met
een prima diner en we speelden wederom voor de Linda Foundation en ook dit jaar met veel
succes. We konden ook in 2019 een enorm bedrag aan die Stichting overmaken waarmee
de Linda Foundation kinderen uit gezinnen die het echt niet breed hebben aan het einde van
het jaar verrast. En onze donatie wordt gebruikt voor de noden op de Heuvelrug.

Een aantal sprekers, zowel vanuit onze club als daarbuiten verzorgden een presentatie op
onze bijeenkomsten tot begin maart. Zo vertelde Bart ons uitgebreid over zijn reis naar Cuba
en de indrukken die hij daar heeft opgedaan. Wubbo vertelde heel open en eerlijk wat
parkison voor hem betekent en wat de vooruitzichten zijn. Dirk gaf een aantal spannende
voorbeelden uit zijn praktijk naar aanleiding van de moord op advocaat Wiersema en Robert
informeerde ons, voordat Corona echt actueel was dat het er aan zat te komen en hoe we
ons konden voorbereiden. Berno gaf ons een prachtige inkijk in de moderne




veredelingstechnieken en Ignasz nam ons mee in de wereld van de geldautomaten. Maarten
boeide iedereen met het verslag van zijn reis naar Iran, net op tijd toen het nog kon en Onno
had na meer dan 50 jaar nog heel bijzondere en min of meer vertrouwelijke informatie over
de zes daagse oorlog. Roon gaf een prachtig overzicht en veel inzicht in zijn bedrijf Royal
Reesink.

Hans van de Heijden verraste ons met een interessant verhaal over wat we bedoelen met
voltooid leven en hoe we daar mee om kunnen gaan en Cees Stekelenburg heeft ons, op
initiatief van ons oud lid Peter van Gasselt, ingelicht over al zijn ervaringen in Brussel en zijn
visie op de Europese samenwerking. Zoals ieder jaar mochten we ook de gouverneur weer
welkom heten en Lucien Schram vertelde ons het een en ander over zijn werk binnen ons
Rotary district.

Naast alle formele vergaderingen waren er, dit jaar voor het eerst op de donderdagavond,
ook enkele informele bijeenkomsten waar de fellowship centraal stond. Een uitstekend
initiatief van de programmacommissie dat zeker kan worden voorgezet.

Vrienden, het Rotaryjaar 2019-2020 zit er bijna op. Het 295" jaar van onze club. We gaan zo
dadelijk het 30* jaar in. Ongetwijfeld een spannend jaar. En hoewel we niet aan politiek
doen binnen Rotary mag naar mijn mening toch wel worden stilgestaan bij de vele
onzekerheden die we volgend Rotary jaar gaan mee maken. In Amerika zijn er in november
presidentsverkiezingen, in ons eigen land volgend voorjaar 2¢ kamer verkiezingen en
niemand kan op dit moment voorspellen wat de invioed en gevolgen van Corona het
komende jaar, zowel voor onze gezondheid als in economisch opzicht zullen zijn. We gaan
het, hopelijk in goede gezondheid, allemaal meemaken.

En als club onder de bezielende leiding van Evert-Jan ter Borg. Evert-Jan die inmiddels al 27
jaar lid is van onze club. Hij kwam als jong lid binnen en behoort nog steeds tot de jongeren.
Sportief en ambitieus werkt hij voortdurend aan het verlagen zijn handicap en zo zal hij ook
zeker onze club proberen te leiden. Hij heeft zich heel contentieus voorbereid met de Pets en
diverse andere work-shops. Evert-Jan, ik verheug me op de samenwerking dit jaar met jou
en met de andere bestuurleden en ik ben er van overtuigd dat het weer een mooi jaar gaat
worden.

Bilthoven 30 juni 2020

Joop Lobstein




